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In dit thema zijn we aan de slag gegaan met 
Nieuwjaar en Carnaval … 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
  

 Verjaardagen 
 

2 januari werd Sybren 26 jaar. Hij ging met zijn 
aandachtsbegeleider op stap en lekker gaan eten. 
 
5 januari werd Kristof 49 jaar. Hij trakteerde op lekkere taart. 
 
16 maart werd Petroscja 53 jaar. Zij kreeg leuke spelletjes als 
cadeau. 
 
26 maart werd Elisabet 46 jaar. We aten lekkere vol-au-vent met 
puree! 
 
   

 
  

 

 



 
 

Op 26 januari hielden we onze 
Nieuwjaarsreceptie in het toekomstige 
tweede dagcentrum. We hebben ons 
best gedaan om het leegstaande pand 
volledig in te kleden met decoratie en 
knutselwerken. 

Bedankt aan iedereen die aanwezig 
was om er zo'n gezellige avond van te 
maken. Bedankt aan Kenzo en zijn 
papa voor de overheerlijke frietjes en 
stukjes vlees. Wij hebben er van 
genoten, hopelijk jullie ook!  

 Nieuwjaarsreceptie 
 

 
   

 
  

 

 



 
 

 

 

 

  

                          Sneeuwpret 
 
 
Begin januari werden we gezegend met een winters wonder, zo 
besloten we naar buiten te treden en ons onder te dompelen in een 
betoverende sneeuwbui. 
 

 
                        Kookactiviteiten 
We gaan regelmatig gaan koken met een klein groepje. Deze 
activiteiten bieden een waardevolle gelegenheid voor onze cliënten 
om hun zelfstandigheid te vergroten en zelfvertrouwen op te 
bouwen. 
Samen in de keuken bezig zijn, maaltijden bereiden en samen 
genieten van het resultaat creëren waardevolle en blijvende 
herinneringen. 
 
 



 
 

 

 

Om onze maatschappelijke inclusie te bevorderen, nemen we deel aan 
activiteiten die VZW De Kring organiseren te Eeklo. Enkele activiteiten 
die we hebben gedaan, is een wandeling met honden en workshops 
boetseren. Samenwerken met andere organisaties biedt de 
mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en sociale netwerken uit 
te breiden. 
 

 

 

 

  

                 De Kring - Eeklo 
 

                              Volksspelen 
 

De werkgroep sport organiseerde een volksspelennamiddag!  
Plezier gegarandeerd! 



 
 

Ondertussen is kunstenares Nara een gekend persoon geworden voor 
ons allen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat zij kunstsessies met onze 
cliënten blijft doen. We leerden deze keer experimenteren met 
aquarelverf en leerden om schaduwen aan te brengen in onze werken. 
Ook maakten we werkjes in thema Valentijn. 

 
 
 
  

                                 Kunstenares Nara 
 

                 
 



 
 

Bednetfuif 

De leefgroepen organiseerden ter ere van 'bednet’ een fuif die 
georganiseerd is door de begeleiding van het hoofdgebouw. Iedereen 
stond te dansen in zijn pyjama. 

Carnavalsfuif 

In dit thema organiseerden we een groot carnavalsfeest in het 
dagcentrum. Daarvoor hebben we de nodige voorbereidingen gehouden 
door het lokaal te versieren, maskers te maken en ons te schminken.  
Na alle voorbereidingen konden we eindelijk het feest starten. Dus het 
dagcentrum stond vol enthousiaste, dansende en feestvierende cliënten 
met zelfgemaakte maskers en gekke kapsels. 
 

 

  

                 Thema ‘Carnaval’ 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

                  Nog enkele sfeerbeelden 
 
 



 
 

Nieuw thema: Nostalgie 
 
 

Met ons nieuw thema ‘Nostalgie’ zetten we het jaar verder. We zullen 
ingaan op spelletjes/muziek/activiteiten/nieuws van vroeger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes vanwege alle cliënten en begeleiders van het dagcentrum. 
Deze nieuwsbrief is opgemaakt door de deelnemers en begeleiders 

van het dagcentrum. 


